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Pinksteren – onderdeel zijn van Gods droom 

Lezen tijdens opening dienst: Handelingen 2:1-13 

 

Vandaag is het Pinksteren. Een geweldige feestdag. We herdenken de dag dat 

2000 jaar geleden de Heilige Geest werd uitgestort. Ik denk – ik weet het niet 

zeker natuurlijk - dat Pinksteren ook één van de minst begrepen feesten is.   

 

Ik hoop en bid dat de boodschap van vandaag ertoe bijdraagt dat je ten volle 

kunt deelhebben aan het leven dat God voor ons bedoeld heeft. 

 

Jezus had, voor zijn Hemelvaart, tegen zijn leerlingen gezegd te wachten op de 

Heilige Geest. De verschillende evangelie-schrijvers gebruiken verschillende 

woorden daarvoor, kijk maar: 

 

Lucas 24 

46Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, 

maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48en dat in zijn naam 

alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden 

worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in 

Jeruzalem. 49Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie 

met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 

 

Johannes 16 

12 Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet 

verdragen. 13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg 

wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal 

zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 14 Door jullie 

bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. 15 Alles wat van de Vader 

is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal 

maken, van mij heeft. 

Lucas heeft het over ‘kracht uit de hemel’. 

Johannes heeft het vooral over het ‘spreken van de Geest’ – spreken namens 

Jezus en spreken namens de Vader. 

 

We kunnen uit deze teksten opmaken dat de Heilige Geest alles te maken heeft 

met de verbinding met God.  

De leerlingen ontvangen kracht van God  

én ze kunnen God horen spreken. 

 

Niet alleen Jezus sprak over de komst van de Heilige Geest. 

Ook de profeten uit het oude testament hebben hier al over gesproken. 

 

Deze profeten spraken tot het volk Israël meestal woorden van correctie en van 

hoop. Meestal spraken ze woorden om het volk weer terug te laten keren naar de 

Heer. Én ze spraken woorden van hoop. Want God is een God van hoop.  
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Het zijn bijna altijd die twee elementen die we zien, als een profeet spreekt: 

-Gods verlangen om deel uit te maken van het leven van zijn volk: een oproep 

om terug te keren naar de Heer. 

-Een woord van hoop – woorden waar zijn volk moed uit kan putten 

 

Profeten gebruiken vaak dramatische taal, ze overdrijven vaak een beetje. Ze 

willen, namens God, een punt maken. Maar het zijn ook mensen…  

Profeten zijn nodig om iedereen bij de les te houden. Ze zijn een gave van God.  

 

We gaan vandaag woorden lezen van de profeet Joel. We weten niet precies 

wanneer hij leefde, het moet ergens tussen de 5e en de 9e eeuw voor Christus 

zijn geweest. 

 

Joel 2 

12Nu dan – spreekt de HEER –, keer terug tot Mij met heel je hart, door te 

vasten, te treuren en te rouwen. 13Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. 

Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en 

trouw, en bereid het onheil af te wenden. 14Misschien verandert Hij van 

gedachten, ziet Hij af van zijn voornemen en laat Hij een spoor van zegen 

achter, zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren aan de HEER, jullie God. 

 

Hier zie je het eerste element, de oproep om terug te keren naar de Heer. Het is 

ook compleet met dramatisch taalgebruik: ‘niet je kleren moet je scheuren, maar 

je hart’ 

En dan de belofte, de hoop, de bemoediging: 

 

Joel 2 

18Toen nam de HEER het op voor zijn land en ontfermde zich over zijn volk. 19Hij 

gaf zijn volk dit antwoord: Ik zal jullie weer overvloedig voorzien van graan, wijn 

en olie. 

… 

Joel 3 

1Daarna zal zich dit voltrekken: 

Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. 

Jullie zonen en dochters zullen profeteren, 

oude mensen zullen dromen dromen, 

en jongeren zullen visioenen zien; 

2zelfs over slaven en slavinnen 

zal Ik in die tijd mijn geest uitgieten. 

 

Net zoals de komst van Jezus voorzegd is in het oude testament , is ook de 

uitstorting van de Heilige Geest voorzegd. Zowel de komst van Jezus, alsook de 

uitstorting van de Heilige Geest maken deel uit van Gods Plan met de mensheid 

– maken deel uit van Gods droom voor deze wereld.  
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Tijdens de laatste conferentie van Rafael Nederland mocht ik uitspreken hoe wij, 

als lokale gemeente, als Jefta, deel willen zijn van die droom. En vandaag, als 

onderdeel van deze Pinksterpreek, wil ik uitspreken, wat ik toen ook gedeeld 

heb.  

 

Wij (Jefta) willen graag als lokale gemeenschap deel zijn van de droom die God 

heeft met deze wereld. 

 

Gods Plan is een plan van herstel, van vrede en gerechtigheid, van blijdschap. 

Dat klinkt een beetje als de hemel op aarde. Dat is trouwens ook het gebed dat 

Jezus ons leerde:  

‘Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.’ 

 

Dat is geen vrijblijvend gebed. Dat koninkrijk van God is iets dat God door zijn 

kinderen – door jou en mij – vorm wil geven. We zijn geen toeschouwers, maar 

deelnemers in dat project. 

 

‘En vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.’ 

 

Gods droom voor deze wereld – Gods droom voor Europa – Gods droom voor 

Nederland is steeds dezelfde droom. Gods droom voor jou en mij is niet anders 

dan zijn droom voor welk ander mens dan ook op deze wereld. 

 

Gods droom voor deze wereld is een droom voor mensen, heel persoonlijk. 

Herstel voor deze wereld gaat over herstel van mensen. En dat brengt me bij 

onze droom voor Breda. 

Allereerst is ons grootste verlangen dat de gemeente van Jezus Christus in Breda 

– en die is gelukkig groter dan alleen Jefta – bestaat uit mensen die dagelijks 

leven in de vreugde en de vrede die God geeft. Mensen die zich laten vormen en 

leiden door hem. Dit gaat niet over een theorie – dit gaat over een levenswandel 

met God, door bergen en door dalen.  

 

Ons verlangen is dat deze mensen overlopen van de liefde die God voor henzelf 

en voor onze mede-Bredanaars heeft. Het zijn deze mensen die Gods Koninkrijk 

vorm kunnen geven- NU – in het heden. Het zijn deze mensen, die de liefde van 

de Vader mogen verspreiden. En die functioneren overal, op scholen, in 

buurthuizen, in de bedrijven en kantoren, in zorgcentra, in het ziekenhuis enz. 

 

Onze droom voor Breda is, een droom van veranderde mensen, herstelde 

mensen, omdat ze Jezus hebben ontmoet en vol zijn van de Heilige Geest. 

--- 

Tot zover – het moest in drie minuten 😊 
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We hebben gezien dat na de Pinksterdag de gelovigen toegerust zijn met ‘kracht 

uit de hemel’ en met het vermogen om ‘God te horen spreken’.  

 

Dat geldt ook voor jou en mij – ook wij zijn toegerust met ‘kracht uit de hemel’ 

en ook wij kunnen ‘God horen spreken’. 

 

Mijn schoonmoeder vertelde laatst: ‘nadat ik besefte dat ik vervuld was met 

Gods Geest, gingen mijn ogen open en begreep ik ineens de Bijbel. Dezelfde 

woorden die ik eerder gezien en gelezen had werden eens levend en hielpen mij 

om dicht bij de Heer te leven.’  

 

We kijken, ter afsluiting, nog even naar die tekst uit  

Joel 3 

1Daarna zal zich dit voltrekken: 

Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. 

Jullie zonen en dochters zullen profeteren, 

oude mensen zullen dromen dromen, 

en jongeren zullen visioenen zien; 

2zelfs over slaven en slavinnen 

zal Ik in die tijd mijn geest uitgieten. 

 

De profeet spreekt over profeteren, dromen dromen en visioenen zien. Het zijn 

allemaal manieren waardoor God tot ons kan spreken. Het is echt belangrijk dat 

we leren zijn zachte stem te verstaan. 

 

We hebben van de week in de huisgroep een kleine oefening gedaan. Het was 

een oefening om Gods stem te horen. We lazen een Bijbeltekst – één van de 

teksten uit de preek van Johan van vorige week. En we hebben in stilte en in rust 

de tijd genomen om te ontvangen wat God tot ieder persoonlijk wilde zeggen. 

Het mooie was, God sprak tot ieder die aanwezig was. Iedereen kom wat 

benoemen. 

 

Het spreken van God vraagt ook dat we luisteren… 

Even tot rust komen. Dat is denk ik, in ons tijdsgewricht, het moeilijkste. Rust en 

stilte zijn schaars. We zijn gewend om het op te vullen met van alles en nog wat. 

Maar als we luisteren, horen we Gods stem, echt waar! Dat is het grootste 

gevolg van de uitstorting van de Heilige Geest. We leven in verbinding met God, 

voor altijd!! 

 

Johannes 16 

13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de 

volle waarheid. 

AMEN 


